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Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no 8. 2e kwartaal 2016

Vlak voor het 2-jarig bestaan vindt u een korte terugblik in woord en beeld van het 2e kwartaal van 2016.

Het Odensehuis heeft inmiddels zijn plek wel ingenomen, zo voelt het wel aan het eind van het 2e jaar.

In de Hoeksche Waard is er ketenzorg, het Alzheimercafé, dagopvang, ondersteuning door vrijwilligers en
professionals. Sinds 2 jaar is er ook een plek, het Odensehuis Hoeksche Waard, waar men zomaar binnen kan lopen,
zonder indicatie, wekelijks gelijkgestemden kan ontmoeten en allerlei activiteiten kan ondernemen. Waar niets moet,
veel kan en heel veel mogelijk is. Het is warm en gezellig, mantelzorgers zijn ook meer dan welkom. Samen met hen, de
vrijwilligers e.a. bezoekers zorgen we ervoor dat alles goed loopt op de dag. Er is een fijne groep vaste bezoekers, soms
waait iemand maar af en toe aan, ook dat is mogelijk. Dat is waarin het Odensehuis zich onderscheidt van andere vormen
van dagopvang. Nieuwe gezichten laten zich ook zien en behoren inmiddels tot de vaste kern van bezoekers. Vaak hoor
ik de opmerking van nieuwe bezoekers: “ je kan niet zien wie ‘het’ wel of niet heeft”. Dit is eveneens kenmerkend voor
het Odensehuis. We zijn mensen bij elkaar, iedereen is zichzelf en dat is waar we goed in zijn. Elkaar de ruimte geven om
te zijn wie we zijn. Respect voor elkaar en kijken naar wat mogelijk is.

Het onderzoek van Tessa Quatfass naar het welzijn van bezoekers van het Odensehuis Hoeksche Waard, is inmiddels
succesvol afgerond. Ed, Hans en Ria zijn naar de presentatie geweest, en bij het afscheid van Tessa ontving zij een foto-
boekje met beelden van haar tijd in het Odensehuis. Binnenkort vindt u ook een samenvatting van haar onderzoek op de
site. Wij zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek en met de ondersteuning van Tessa in het afgelopen halfjaar. Be-
zoekers dank voor jullie medewerking en Tessa, we gaan je missen.

Tweejarig bestaan op 6 juli. We zijn inmiddels 3 dagen open, op dinsdag, woensdag en vrijdag. Het koor Con Amore,
bestaande uit mensen met dementie en mantelzorgers komt voor ons zingen, (hopelijk vormt dit ook de start van ons
eigen Odensekoor) Natuurlijk is er taart bij de koffie. Ook staan er de hele dag Oudhollandse spelen opgesteld, o.a.
hoedje wip, een spiraalspel, trekbiljart en ringwerpen. De Odensekunst, gemaakt door de

bezoekers o.l.v. Martine en Connie in het project van ‘De Schatkist van het Leven’ zal worden gepresenteerd.

De vitrinekasten zijn weer door Rosa gevuld. ledereen is van harte welkom om ook deze dag mee te beleven.

De dissidenten, voetbalclub van Heinenoord heeft ons 1000 euro geschonken. Dit mooie bedrag is bijeen gespaard met
Bingo en loterijen. Geweldige actie. Jan Tolenaars is dit bedrag zelf aan ons komen schenken. Heel erg bedankt hiervoor!
Meer hierover en over andere geschenken verderop in de nieuwsbrief.

Ik wens u weer veel leesplezier toe.

Ria



De Woensdagen in het Odensehuis zijn sinds de maand april een feit, hetgeen wil zeggen dat we
dit tweede kwartaal van het jaar: drie dagen per week geopend zijn geweest. Een heugelijk feit, zeker
ook met oog op de aankomende viering van het tweejarig bestaan van het Odensehuis Hoeksche
Waard.

Sinds februari 2015 als vrijwilliger actief, heb ik het geweldig gevonden de indrukwekkende groei van
het Odensehuis HW mee te mogen maken. Vanzelfsprekend hoop ik van harte dat ik in mijn huidige
functie als begeleidster van de woensdagen, mijn steentje bij zal kunnen dragen in de verdere ontwik-
keling van dit zo bijzondere huis.

Vooralsnog hebben we mogen genieten van een bepaald bescheiden opkomst op de woensdagen.
Mogelijkerwijze kan de lage opkomst toegeschreven worden aan gebrek aan propaganda materiaal;
Precies aan het eind van dit tweede kwartaal is de nieuwe flyer uitgekomen, waar de woensdagen
op vermeld staan. Ook de vakantiemaanden spelen momenteel wellicht een rol. Daarentegen zijn er
uit het onderzoek van Tessa aanwijzingen dat de meesten van de dinsdag en vrijdag bezoekers, het
Odensehuis HW een derde dag (vanwege een verscheidenheid aan redenen) beduidend minder
zullen bezoeken.

Toch mag er sprake zijn van enkele “vaste” bezoekers in de ochtenduren van de woensdagen. Ook is
het zo, dat er juist vanwege de lage opkomst ruimschoots tijd en gelegenheid is voor persoonlijke
gesprekken en extra aandacht voor de aanwezige bezoekers. Onder de nieuwere bezoekers zijn er
momenteel enkelen die drukte slecht verdragen, en voor deze bezoekers kunnen de woensdagen
dus juist ideaal zijn nu.

Het feit dat wij de ruimte van de Beijerkorf op de woensdagen delen met de doelgroep & activiteiten
van de Beijerkorf, zie ik als een mooi en bijzonder positief gebeuren, een belangrijke bijdrage aan het
creéren van de dementie-vriendelijke samenleving waar we zo naar streven.

In alle gevallen ligt de grootste uitdaging nu in het aantrekken van nieuwe bezoekers voor de woens-
dagen. Ik prijs me meer dan gelukkig dat ik hierbij mag rekenen op de ervaren aansturing van coordi-
nator Ria Los. Laat u zich er ondertussen vooral niet van weerhouden om ook de woensdagen als
Odense-dag apart te houden; Met de toegewijde inzet van onze vrijwilligers zien we uw komst
tegemoet! - Lydia

Nieuws van het Tweede Kwartaal Op de klanken van zowel klassieke als populaire
muziek liet fysiotherapeute Nelleke van Vliet ons

woensdag 6 april en woensdag 4 mei zien hoe je
zittend of staand, op een geweldig leuke manier met
elkaar kunt bewegen. Nelleke legde uit hoe een
ieder hier naar zijn/haar eigen vermogen in mee kan
doen en onderstreepte het belang van een regel-
matig vervolg. We zijn zeker van plan haar advies en
voorbeelden op te volgen en nodigen al onze bezoek-
ers van harte uit om volgende woensdagmiddagen
na de lunch, weer mee te komen bewegen.

Vrijdag 1 april ging wijkverpleegkun-
dige Mark Wynn van start met een
maandelijks consult;

In het vervolg zult u dan ook elke laatste
vrijdag van de maand bij hem terecht
kunnen met vragen, of om bijvoorbeeld
uw bloeddruk te laten meten.




Ook genoten we woensdag 6 aprilvan het gezelschap en de vrijwillige inzet van “Actief” college leerlin-
gen Fleur en Angelina; Deze enthousiaste jongedames verzorgden een heerlijke omelet bij de lunch en
gaven aan dat ze ons in de toekomst graag nogmaals willen komen helpen. Er waren ook 3 “Actief” leer-
lingen op vrijdag 10 april. Dat waren Sharon, Christy en Melony. Zij hebben de tafel gedekt, afgeruimd
en geholpen bij de afwas. Tijdens hun aanwezigheid waren zij ook met bezoekers in gesprek.

Vrijdagmiddag 15 april was ons maandelijkse uitje,
dit keer naar het Pannenkoekenhuis aan de Oude
Maas in Barendrecht.

Wat een gezellige middag. De groep was zelfs zo groot,
dat er een tafel bij geschoven moest worden.

En toen pannenkoeken uitzoeken, de een nog lek-
kerder dan de ander. Ook het uitzicht vanuit het restau-
rant was fantastisch.

We misten Joop Albert, want hij had vast volop gen-
oten van alle voorbij varende schepen...

Nadat we allemaal onze pannenkoeken verorberd
hadden, moest er gewandeld worden. En tussen de
buien door is ook dat gelukt.

Al met al een hele geslaagde middag en zeker voor her-
haling vatbaar. (Joop)

Samen met Ria en haar man Fred ben ik maandag, 18 april, naar
de voorstelling “Zwarte gaten & Losse Eindjes” geweest. Een so-
lovoorstelling, formidabel gespeeld door Marjolein Baars, die over-
igens op woensdag 26 oktober in de vijf schelpen te zien zal zijn
(meer hierover in de volgende nieuwsbrief). Marjolein wist met
mooie overgangen in een knap spel de moeder met dementie,
mantelzorgende dochter, verplegenden/verzorgenden in het huis
van de moeder en onderzoekster van het leven - die overal zwarte
gaten ontdekt, ook in het leven van de moeder - weer te geven.
De vraag hoe je vanuit begrip, in compassie met elkaar omgaan en
meebewegen met de werkelijkheid anders - beter - kunt omgaan
met dementie staat centraal.

‘.Voors’tclling

L~

Het zwarte gat verbeeldt voor alle partijen hetgeen vaak vermeden wordt: de angst voor verdere
achteruitgang, de hoge belasting van mantelzorgers om de chaos en de zorg onder controle te
houden en de hoge werkdruk en overbelasting voor verpleging/verzorging.

De losse eindjes verbeelden naast het geheugenverlies van de moeder ook hoe vanuit onbegrip en
chaos door zorg en mantelzorg op elkaar en op de moeder wordt gereageerd.

Toch blijkt uit de voorstelling hoe krachtig en vanuit compassie samenzijn kan worden wanneer
moeder, dochter en verzorging elkaar de ruimte geven. Zo krijgt moeder de kans haar werkelijkheid
te laten zien, de dochter krijgt uiteindelijk grip op de situatie en verpleging en verzorging stellen on-
danks de hoge werkdruk alles in het werk om menswaardig te kunnen blijven zorgen. De terugkop-
peling van het publiek na afloop van de voorstelling gaf dit prachtig aan. Zowel mantelzorgers (als
mensen met dementie) gaven aan dat in dit stuk goed is neergezet waar de uiteindelijke schoen
wringt: teveel de ander benaderen vanuit eigen perspectief. Wat dat betreft voldoet het Odensehuis
Hoeksche Waard zeker aan de boodschap van deze voorstelling: nieuwe verbindingen aangaan met
elkaar, zodat “er anders mee omgaan” niet bij een toneelvoorstelling blijft, maar voor ons allemaal
werkelijkheid wordt. - (Anja G.)



Donderdag 21 april werd onze oude vriend Joop Alberts bezocht;

Rond 13.15 gingen wij (Ria, Tijn en Rosa) met een plant, wat lekkers, en goede zin naar de herbergier in
Hellevloetsluis waar Joop Albert nu woont; Tijn was erg benieuwd hoe het met Joop gaat, in het Odense-
huis waren zij altijd samen. Bij aankomst werden wij door de medewerkers hartelijk ontvangen, en Joop
was erg blij ons te zien.

-

Tijn en Joop waren weer snel als van ouds grapjes aan het maken. Na de koffie kregen wij een rondleiding
van Joop. Hij liet ons zijn ruime kamer zien. Hij heeft het naar zijn zin maar mist ons wel. Hierna gingen
wij nog lekker buiten zitten in het zonnetje bij de hele groep en kregen nog iets te drinken aangeboden.
Bij het afscheid maakte Joop nog een grapje,- “Zal ik instappen bij jullie?” Duidelijk dat hij het Odensehuis
mist. Wij missen hem ook. Hij zegt, dat hij veel goeds over het Odensehuis vertelt. “Doe je iedereen de
groeten?” “Ja Joop, wij doen iedereen de groeten en wie weet gaan wij nog een keer naar de Herbergier
in Hellevoetsluis!” — (Rosa)

Vrijdag 22 april kwam verhalenschenker Nico van Lent. Nico is geen onbekende in het Odensehuis. Zijn
verhaal ging dit keer over een stadse nicht die met haar dochter gaat logeren bij een tante op het platte-
land. Door de manier van vertellen, was er voor de bezoekers weer veel aan te beleven.

Klankschalenconcert

Op vrijdag 14 mei hebben we geluisterd naar en meegedaan met een klank-
schalenconcert verzorgd door Maarten, met hulp van Bertina en Ruud. Het
concert was overwegend een feest voor onze oren! Ik noem het overwegend
omdat Maarten ons aan de hand van verschillende instrumenten en klanken
duidelijk heeft gemaakt wat muziek met je doet. Klanken hoeven niet altijd
prettig te zijn, luidheid, hoogte/diepte en lengte zijn aan smaak onderhevig.
Je hoort de tonen niet alleen met je oren, maar je kunt ze ook goed voelen
met je lichaam.

Maarten liet ons kleine koperen belletjes horen die hoog en ijl klonken. Die
zou je kunnen voelen in je hoofd. Een grote Japanse gong, hangend aan een
metalen frame, klonk diep, donker en zwaar. Deze zou je in je buik kunnen
voelen. Er waren zelfs bezoekers die sommige tonen in hun tenen konden
voelen!

Er was een keur aan verschillende instrumenten, die allemaal verschillende
tonen maakten en vaak ook op verschillende manieren te bespelen waren,
zonder dat je eerst voor concertmeester moest hebben gestudeerd! Zo was
er een grote sjamanentrom, een tweetal klankschalen, een xylofoon, allerlei
houten ritmiekinstrumenten, een regenpijp (afgesloten pijp met zaadjes
erin) / regentrom en een voor iedereen herkenbare triangel. Wie weet wat
een snorrebot is?




Een snorrebot is een bladvormig houtje dat je in de lucht aan een touwtje slingert en dat zodoende
een zoemend en snorrend geluid produceert. Een eeuwenoud instrument, dat al in de prehistorie
werd gemaakt. ledereen mocht alle instrumenten proberen. Je zou denken dat we aldoende een oor-
verdovende kakofonie van geluiden hebben veroorzaakt, maar niets is minder waar. ledereen bespeel-
de zijn of haar instrument en op wonderbaarlijke wijze werd het een concert waarin je je aan elkaar
aanpaste. Maarten begeleidde ons ondertussen op zijn eigen didgeridoo. Dankjewel allemaal en
Maarten in het bijzonder, ik heb ervan genoten! — (Anja G.)

Op vrijdag 20 mei brachten wij met een groep Odensehuizers
een bezoek aan dit pas geopende Onderwijs Museum te
Dordrecht. Na ontvangen te zijn met een drankje werd as-
pergesoep geserveerd.

Hierna kregen we de lunch tot ieders verrassing in een brood-
trommeltje geserveerd. Dit broodtrommeltje was gevuld met
2 broodjes, deze mochten onderling geruild worden als de
inhoud niet bij de smaak van betrokkende behoorde. Daarna
was er koffie en een enkele thee, keurig geserveerd door Tijn.

De rondleiding kon beginnen en hoewel ik de juiste volgorde
niet meer weet en ongetwijfeld nog wel wat onderwerpen zal
vergeten probeer ik op mijn manier te vertellen wat we zoal
gezien hebben.

Schoolplaten van Jetses met afbeeldingen welke ons aan
onze jeugd deden denken. Leien met griffels in dozen,
inktpotten en inktlappen. Inkt in flessen (Gimborn),
kroontjespennen, maar ook diverse leesplankjes,
Boekjes waaruit we leerden schrijven door middel van
overtrekpapier en overal die schoolplaten waar we on-
derdoor liepen en wel naar moesten kijken.

Verder kwamen ook middelen tegen welke gebruikt
werden om ons te straffen, o.a. de plak (met uitleg), de
roe, het spaanse rietje en het strafbankje waar toch wel
een van ons vrolijk plaats nam. Allerlei school banken uit
onze jeugd in diverse maten.

Daarna konden we vrij rond kijken en nog genieten en veel herinneringen ophalen, b.v. oude schooltas-
sen, rapporten, agenda’s, maar ook oude filmtoestellen, tv’s, radio’s en nog veel meer.

Na gezamenlijk op de (school)foto te zijn gegaan gingen we op weg terug naar (Het Odense) huis.
— (Henk)

Dinsdag 24 mei is er voor de eerste keer bezoekersoverleg geweest, waarin verschillende punten
aan bod kwamen. |k vroeg 0.a. hoe men het in het Odensehuis vond. Enkele reacties: Ik heb het naar
mijn zin, er is gezelligheid, nieuwe contacten, hoop nog veel mee te maken. Het leven begint hier pas,
het is altijd gezellig, vriendelijkheid van medewerkers. Prettige sfeer, je kan jezelf zijn, geen labels. Had
er absoluut geen zin in, wist niet wat het was, ben toch gegaan en voelde hier is het goed’. Vooral het
vrij zijn om te komen en gaan en doen wat je wilt, maakt dat men graag komt, zo bleek uit de reacties.



De uitstapjes vallen altijd in de smaak. Er werden nog nieuwe suggesties voor uitstapjes gedaan, zoals
stadswandeling in Dordrecht, wandelen in de Rhoonse Grienden, naar de dierentuin enz. Ook vroeg
iemand om een keer een arts uit te nodigen en er was behoefte aan samen zingen.

ledereen was ook enthousiast over de kunstzinnige activiteiten. De manier van werken van Martine en
Connie bevalt goed. Vooral het niet moeten, maar in vrijheid mee gaan om te kijken of je dit wil blijkt
belangrijk.

Het varken voor een vrijwillige bijdrage moet vooral blijven, dit vond men prettiger dan een vaste
bijdrage per maand. De warme maaltijd is altijd een feestje en moet vooral een uitzondering blijven.
lets warms bij de broodmaaltijd af en toe zou wel leuk zijn.

Er is afgesproken om 1-2 x per jaar dit overleg te houden. Alle bezoekers voelen zich betrokken bij het
wel en wee van het Odensehuis Hoeksche Waard. Fijn om te ervaren. — (Ria)

Op 31 mei 2016 kregen wij bezoek van Jan Tolenaars en Jaco de Vroet
van de Zaalvoetbal Vereniging Dissidenten uit Heinenoord.

Deze vereniging organiseert diverse acties, waarvan de opbrengst
bestemd is voor een goed doel. In februari kregen we bericht dat wij
deze keer tot de gelukkige behoorden. Na een hectische periode voor
de Familie Tolenaars en de Z.v.v Dissidenten waren wij op 11 maart
aanwezig op de georganiseerde bingoavond, (zie vorige nieuwsbrief).
Nu kregen we het verrassende eindresultaat.

Na een muzikale binnenkomst en een kopje koffie nam Jan Tolenaars
het woord. Hij vertelde hoe ze tot deze doelstelling zijn gekomen en
overhandigde een mapje met daarin 1000 euro. Een mooi fotolijstje
met dit bericht werd als cadeau erbij gedaan. De opdracht was om dit
vooral te besteden aan iets wat het voor de bezoekers van het Odense-
huis nog plezieriger zou maken.

Nadat Ria de Dissidenten uitgebreid bedankt had en verklapte wel een
project te weten waarvoor zij het wilde besteden, kreeg voorzitter Gee
Rooimans het woord.

Deze bedankt uiteraard de vereniging, haar leden, Jan Tolenaars en
natuurlijk zijn echtgenote Marian, de grote stimulator van de GOEDE
DOELEN. Tot slot heb Ik Jan Tolenaars gevraagd wat hij ervan vond, dit
staat hieronder:

“Zelden werd ik bij een uitreiking van een schenking zo leuk ontvangen als bij het Odensehuis Hoeksche
Waard. Codérdinator Ria Los had zich via Henk van Malsen goed laten inlichten en na mijn toespraak en
overhandiging aan Ria klonk plots het ‘hand in hand kameraden’. Ik was aangenaam verrast en het streel-
de mijn Feyenoord-hart. Ook de mooie woorden die voorzitter Gee Rooimans zei over Marian en de
Goede Doelen, de herinneringen, (ook aan Peter Ort), het zingen met alle bezoekers gaven mij een dank-
baar gevoel. Ria, Gee, Henk, alle vrijwilligers en bezoekers bedankt voor deze mooie ontvangst!!

Jan Tolenaars (vz) zvv Dissidenten”

- (Henk)

Dit kwartaal zijn we overigens met meerdere geschenken en
attenties bedacht; De familie van Es heeft een opklapbare
tafeltennistafel geschonken, die inmiddels al veelvuldig in ge-
bruik is genomen, zowel binnen- als buitenshuis; Arie Scheur-
water stemt de piano voor ons 2-jarig bestaan en met een [
spontaan gebaar doneerde Nel Blonk een aantal opklapbare
tuinstoelen met kussens.




Via Marja van der Linden van Stichting
“2e Hands een 2e Kans Voor het
Goede Doel” ontvingen we o.a. deze
poppen, (er zijn er n.l. nog meer) van
haar en een tweetal poppen van Hans,
onze vrijwilliger.

Van Hendrien kregen we haar oude pop
incl. ledikantje en kleertjes.

De vitrinekast is door Rosa gevuld, met
een prachtige collectie bandweerauto’s,
uitgeleend door vrijwilliger Hans.
ledereen heel hartelijk dank!

Wandeling Roonse Grienden!

De paden op, de lanen in ..... en daarna een high tea bij restaurant Kees in Poortugaal; Dat stond er
voor vrijdag 17 juni op het programma. Echter, het weer was spelbreker en daarom werd het pro-
gramma gewijzigd. Het was de bedoeling met het pontje van Oud-Beijerland naar de overkant te
varen, daar gezamenlijk een wandeling te maken en dan als beloning: de high tea.

Niemand wilde het uitje in het water laten
vallen en daarom werd besloten met de auto
naar de overkant, naar Poortugaal te gaan,
eerst de high tea te nuttigen en vervolgens
maar te bekijken of er wel of niet gewandeld
zou kunnen worden in de Rhoonse grienden.
Zo gezegd, zo gedaan;

De high tea bij Kees was uitstekend en de sfeer was gezellig. Er is aardig wat afgekletst tijdens het thee
drinken en snoepen van allerlei lekkers. En inmiddels was het weer zo opgeklaard dat er toch gewan-
deld kon worden. Vanwege de dreigende grijze luchten werd de wandeling wat ingekort, maar al met
al was het een hele gezellige middag en zeker voor herhaling vatbaar. - (Els)




De Open Mantelzorggroep (voor de nieuwere bezoekers) kwam vrijdag 8 april,
13 mei en 10 juni bijeen; Wanneer er geheugenproblemen ontstaan bij de partner
of ouder, komt men in een nieuwe situatie terecht. Men wordt geconfronteerd met
veranderend gedrag, stress, boosheid, het kwijtraken van spullen, niet meer weten
wat voor een dag het is enz. Dit vraagt van de partner e.a. veel geduld, begrip en aan-
dacht. Het accepteren van de veranderende situatie is een eerste noodzakelijke
stap. Door er met lotgenoten over te praten en van hen te horen, dat je niet de
enige bent, lijkt het accepteren al een stap dichterbij. Met elkaar leren van de tips,
wat helpt in deze situatie geeft inzicht en motivatie om er op een andere manier
mee om te kunnen gaan.

De Thema Gespreksgroep dinsdag 26 april ging over ‘Achterdocht’. Veel mensen krijgen te maken
met achterdocht als een ouder of partner geheugenproblemen blijkt te hebben. Vooral als door een
beginnende vergeetachtigheid dagelijkse bezigheden moeilijker verlopen of zelfs mislukken, wordt
dit vaak aan anderen geweten. Men verklaart het eigen falen door anderen te gaan beschuldigen.
Berucht is het zoek raken van bijvoorbeeld de portemonnee, welke vervolgens beslist gestolen is.
Door met elkaar de ervaringen te delen en tips uit te wisselen, blijkt men de situatie thuis weer beter
aan te kunnen. De ouder of partner kan aansluiten bij de andere bezoekers. Aansluitend was er een
warme lunch door Huib verzorgd. Dinsdag 31 mei was er een open gespreksgroep en op 28 juni
hebben de mantelzorgers gesproken over waarom, wanneer en waar hulp in te schakelen.

Bezoekers Uitgelicht  \Wij, Henk en Anja Swinkels, komen sinds vorig jaar september, regelmatig op de
® ® o o dinsdagen in het Odensehuis, waar we altijd hartelijk ontvangen worden. Op
advies van mijn case-manager, gingen we er een keertje kijken en werden er
hartelijk ontvangen door Ria (met koffie) en een goed gesprek. De slogan van Ria
trok Henk over de drempel om i.p.v. een dagopvang te gaan bezoeken, naar het
Odensehuis te gaan. De slogan van Ria was namelijk: alles mag hier en niets hoeft.

Inmiddelsis het Odensehuis ook op woensdag en vrijdag geo-
pend, maar Henk heeft voorlopig zijn draai gevonden op de
dinsdag. Hij herkent er nu ook inmiddels de mensen die er
ook op die dag zijn en waarmee hij graag een spelletje biljart
speelt en ook meedoet met een kleine sjoelcompetitie.

Ook voor de mantelzorgers/sters zijn er regelmatig leuke ac-
tiviteiten te doen; Zoals bloemschikken of verven/ schil-
deren, knutselen en rond de Kerstdagen heb ik een kaars ver-
sierd en zelfs een mooie kerstkrans gemaakt.




Ook op de extra vrijdagmiddagen zijn we van de partij, zoals vorige week,
toen we eerst een lekkere high tea hadden in Poortugaal en aansluitend
een wandeling door de Rhoonse grienden hebben gemaakt. Ook hebben
we al diverse musea bezocht, waar altijd belangstelling voor was. Zelf
vind ik het leuk, als ik Henk breng, om er koffie te blijven drinken en vaak
is het er zo gezellig, dat het ineens lunchtijd is geworden en de vraag
komt: wie blijft er mee lunchen? Dat is inmiddels een gezellig hoogtepunt
van de dag geworden.

Kok Huib brengt altijd heerlijke producten op tafel en er wordt besloten
meteen lekkere verse fruitsalade.

Soms komt er zelfs een warme maaltijd op tafel. Na de lunch gaan we in een grote kring zitten en onder
het genot van een kopje koffie of thee en niet te vergeten een vrolijk muziekje praten we nog wat met
elkaar over vroeger en nu. Soms zitten we met mooi weer in de tuin van het Odensehuis en lachen, en
praten en we schommelen zelfs met elkaar. (Daar zijn ook hele leuke foto’s van.) Mede door Ria en al
haar vrijwilligers is het voor veel mensen een prima afleiding om in het Odensehuis te zijn, waar we plezi-
er met elkaar hebben en ook de moeilijke dingen met elkaar kunnen bespreken, want in de kring-
gesprekken is ook altijd een luisterend oor en wordt geprobeerd een oplossing, waar mogelijk, te
vinden. ledere week is voor ons een leuke onderbreking in ons toch nog wel drukke bestaan.

We hopen het nog lang te kunnen volhouden!- Anja S.

Connie Toet en Martine Romer sloten dinsdag 12 april weer aan bij de koffie.
Uit een mand met diverse voorwerpen, kozen de deelnemers een voorwerp dat hen
deed denken aan vriendschap. De uitdaging was een mooi vriendschapsboekje te
maken. Dit is bij iedereen heel mooi en soms ontroerend mooi geworden.

Ook deelden Connie en Martine exemplaren uit van het lentegedicht, gemaakt door
alle deelnemers van de vorige workshop: Zin in de Lente! De exemplaren passen pre-
cies in de “Schatkist”.

s
Z
eZ
:

Dinsdag 10 mei was het thema van ‘De Schatkist’ “Aan Het Water”;

Connie had een tafereel gemaakt met kaarten en voorwerpen die aan water doen denken. We be-
gonnen met het luisteren naar een Schubertlied over water, gezongen door Lenny Kuhr. Daarna
gingen we aan de slag met pastelkrijt en zijdevloeipapier.



De sfeer was weer zeer ontspannen en iedereen ging geconcentreerd aan het werk. Halverwege heeft
Martine nog een gedicht van Toon Hermans voorgelezen: Zee. Er zijn al met al weer prachtige kunst-
werken ontstaan en verhalen los gekomen rondom het thema “Aan het water”.

Dinsdag 14 juni — Bouwen aan Odensehuis kunst;

Drie technische mannen, twee bezoekers en een vrijwilliger van het Odensehuis, zijn op 14 juni aan de
slag gegaan om te bouwen aan ‘Odensehuis Kunst’; De kunst die het afgelopen jaar is gemaakt tijdens
de dagen van De Schatkist van het Leven, ligt nu in mappen en dozen. Dat is jammer, want er zijn
mooie werken gemaakt die gezien mogen worden. Daarom komt er nu een wand waarop de werken
geéxposeerd kunnen worden.

Om de werken goed te kunnen ophangen en zo nu en dan ook weer nieuwe werken op te kunnen
hangen is er gezaagd, geboord en gelijmd en zijn twee ‘hangborden’ en een ‘raamwerk’ in elkaar gezet
door de mannen met veel technische ervaring; Jan-Willem, Hans en Tijn. Op 6 juli, de dag waarop het
Odensehuis twee jaar bestaat, zal een expositie worden geopend van de opbrengsten van de creatieve
activiteiten uit De Schatkist van het Leven van het afgelopen jaar.

ownolerzoeker stelt zieh voor!

2
@ Hoi! Ik ben Tessa en kom bij het Odensehuis sinds begin dit jaar. Voor mijn laat-
ste jaar Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam heb ik een
4% onderzoek gedaan naar het Welbevinden van de bezoekers van het Odense-
huis. Ik kwam bij Odensehuis Hoeksche Waard terecht via mijn 2ejaars stage.
Die stage was bij het Odensehuis in Amsterdam. De doelgroepen van het
Odensehuis spraken mij aan, maar vooral de werkwijze en visie maken voor mij
Caehehils het Odensehuis iets speciaals:

(o))
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De persoon staat centraal en de sfeer is heel open. Toen
ik voor mij 4e jaar een stageplek moest gaan zoeken,
dacht ik gelijk aan Odensehuizen en heb gekeken waar
men interesse had in een onderzoek. Voor mijn onder-
zoek heb ik in de literatuur onderzoek gedaan en 14 be-
zoekers interviewd over hoe zij in het leven staan en
welke invloed het Odensehuis er op heeft. De hoofd-
vraag van mijn onderzoek is: “Hoe kan het Odensehuis
een bijdrage leveren aan het welbevinden van de
mensen met dementie en hun mantelzorgers?”.

Er is gebleken dat welbevinden een groot begrip is dat op veel verschillende manieren beinvlioed
kan worden. Het blijkt dat het Odensehuis al op verschillende gebieden van welbevinden (Goed
voelen, Relatie met partner, Eenzaamheid, Zelfbeeld) van haar bezoekers een positieve invloed
heeft. Ook komen sommige dingen die zij aanbieden overeen met wat de literatuur aangeeft als
bevorderend voor het welbevinden: Muziek luisteren, zingen, sociale contacten (verbondenheid,
steun), informatie, positieve afleidingen en waardevolle/zinvolle bezigheden. Het praktijkonder-
zoek wijst uit dat veel bezoekers zich nog eenzaam voelen en dat sommige een negatief of on-
duidelijk zelfbeeld hebben. Daarnaast heeft het Odensehuis geen tot nauwelijks invloed op de
relatie tussen de bezoekers en hun kinderen. Sommige bezoekers hadden nog suggesties zoals
praktische tips, handvaten voor moeilijke situaties en contact met iemand buiten de opendagen
van het Odensehuis.

Mijn aanbevelingen voor het Odensehuis zijn om te kijken of zij een maatjesproject kunnen op-
zetten. De mensen die zich eenzaam voelen kunnen dan gekoppeld worden aan iemand en daar-
mee tijd doorbrengen. Dat koppelen wordt dan met veel zorg gedaan, zodat je echt contact hebt
met iemand met wie het klikt. Hoe dat contact eruit ziet kan heel erg verschillen, dat hangt af van
wat iemand wil; Een keertje in de week bellen, samen een dagje weg, in de avond even een kopje
koffie doen, net wat je fijn vind. Daarnaast heb ik aangeraden om in één of meerdere mantelzorg-
spreekuren te werken aan het zelfbeeld van de mantelzorgers, omdat een deel van hen negatief
naar zichzelf kijkt of geen duidelijk beeld heeft van zichzelf. Ook heb ik aanbevolen dat het
Odensehuis contact op neemt met de kinderen van de bezoekers met een uitnodiging om ook
eens langs te komen of om een familiedag te organiseren. Als laatste heb ik aangeraden het so-
ciale contact en de sfeer wat men met elkaar heeft te behouden zoals dat nu is, want zoals het nu
is, werkt het. Alles zal natuurlijk in samenspraak met de bezoekers gedaan worden, zoals jullie
gewend zijn van het Odensehuis.

Mochten jullie meer willen lezen over mijn onderzoek of het verslag willen zien, dan is dat be-
schikbaar in het Odensehuis! Na mijn stage zal ik waarschijnlijk nauwelijks meer kunnen komen
omdat het Odensehuis voor mij erg ver reizen is, dat vind ik wel jammer.... Ik zal het Odensehuis
en de bezoekers missen.

Ik wil graag iedereen van het Odensehuis bedanken voor de warmte waarmee ik elke dag weer
werd ontvangen, en natuurlijk ook iedereen die ik daarnaast ook nog mocht interviewen hartelijk
bedankt! Wanneer ik weer in de buurt ben, kom ik graag weer even langs! - Tessa
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Het is nog volop vakantietijd! Voor diegenen die nog geen keuze gemaakt hebben,
hier een aantal tips voor senioren, evenals arrangementen voor mantelzorgers en
mensen in beginstadia van dementie; Neemt u een vooral een kijkje in de folders en
advertenties op onze informatietafels, waaronder:

http://www.stadshotelootmarsum.nl/

http://www.hotelhetlandhuis.nl/

http://www.allegoedsvakanties.nl/

Dan is er ook ‘De Zwanenhof’ in Zenderen, die groepsarrangementen aanbiedt voor mantelzorgers alleen
en voor mantelzorgers met hun partner. Tijdens deze arrangementen is er begeleiding aanwezig. Drie
dagen er tussenuit in een warm en welkom huis in een prachtige omgeving, heerlijk op adem komen, even
niets moeten zeggen.

22 juli — 24 juli: Mantelzorgweekend
30 september — 2 oktober: Mantelzorgweekend met partner in beginstadia van dementie
4 november - 6 november: Mantelzorgweekend

e De prijs voor een driedaags groepsarrangement is 375 Euro (all-incl.)
e De groepen bestaan gemiddeld uit 6 personen
e Aankomstdag is vrijdag 11:00 en het verblijf eindigt op zondag om 16:00 uur.

Wilt u zich aanmelden voor een arrangement of voor aanvullende vragen,
bel of mail met Irma Peek, Retraitehuisweg 6, 7525SL Zenderen,
Tel. 074 — 265 95 25, email info@zwanenhof.nl Internet site http://www.zwanenhof.nl/266/over-ons/

Mantelzorgers die er eens alleen tussenuit willen om
van een welverdiende rust te genieten, kunnen bij de
stichting “Handen in Huis” terecht voor

handenihuls mantelzorgvervanging van minimaal 3 dagen, 2

nachten;

MANTELZCRAGYERYANGING HEDERLAND

De stichting is een landelijke organisatie, opgericht door
_ Stichting Rotary Service Amsterdam (1962) en heeft
inmiddels met ca. 95% van alle
ziektekostenverzekeraars afspraken over de vergoeding van de mantelzorgvervanging.
Handen-in-Huis vervangt de mantelzorger in het hele land en ook de vrijwilligers komen uit alle hoeken van
Nederland.
Eén van de “Handen in Huis” vrijwilligers zal begin juli in het Odensehuis over de stichting komen vertellen;
Tot dan kunt u voor volledige informatie terecht op de site: https://www.handeninhuis.nl/
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