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Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no 9. 3e kwartaal 2016

Aan het begin van het derde jaar Odensehuis krijgt u in deze nieuwsbrief een mooi inkijkje in het Odensehuis
Hoeksche Waard.

Vele activiteiten en uitstapjes worden ondernomen, er komen gasten iets vertellen en vooral de koffie, de geza-
menlijke lunches, de gesprekken en ontmoetingen maken dat u met elkaar trouwe bezoekers bent geworden.
In een presentatie gebruikte ik wel eens de zin, ‘we zijn net een familie geworden’. Dit hoor ik ook wel eens van
de bezoekers. Je raakt vertrouwd met elkaar, leert elkaar kennen en accepteren. Er ontstaan warme vriend-
schappen, die niet zelden ook leiden tot contacten buiten het Odensehuis. Individuele bezoekers vertellen mij,
hoe zij zijn opgeknapt door regelmatig te komen. De gespreksgroepen van de mantelzorgers vormen een ste-
vige basis, waar ervaringen gedeeld worden. Er wordt gehuild en gelachen en vooral hard gewerkt aan de accep-
tatie, om het elke dag weer vol te houden.

Deze maand is er voor het eerst een column in het Kompas verschenen met persoonlijke interviews, door Jan
Robbemond. Deze persoonlijke verhalen zullen komend jaar 1 x per maand verschijnen. Zo werken we met
elkaar aan het bekend maken wat dementie met jou en je partner doet. Tevens is de boodschap, dat het leven
niet ophoudt als er sprake is van dementie. Er zijn nog veel mooie dingen die je samen kan beleven. Kijken wat
er nog wel kan, dat is het motto. Daar wil het Odensehuis graag aan bijdragen. Ik wil onze moedige bezoekers
die hieraan hebben willen meewerken dan ook van harte bedanken.

Er is een werkgroep voor een dementievriendelijke omgeving in alle dorpskernen van de Hoeksche Waard ge-
start. Een interessante ontwikkeling, waaraan het Odensehuis ook meewerkt. Steeds meer inwoners van de
Hoeksche Waard zullen te maken krijgen met mensen die een vorm van dementie krijgen. Het is een mooie
stap, om meer bekendheid aan deze ziekte te geven. Als u zelf eens een testje wilt doen, om te zien of u al de-
mentievriendelijk bent, kunt u klikken op de onderstaande link. Als u zich aanmeldt kunt u het testje doen.
Om u te kunnen aanmelden heeft u geen regiocode nodig. U kunt het vakje gewoon leeglaten.

Ik wens u veel leesplezier.

Ria Los

https://samendementievriendelijk.nl
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2 Jaar Odensehuis!

6 Juli 2016 bestond het Odensehuis 2 jaar.

De dag ervoor werd er druk gewerkt om alles in gereedheid te brengen; De piano werd gestemd,
Rosa was in de weer met boeketjes bloemen en Huib schilde heel veel aardappelen voor de salades.
Er werden collages gemaakt met kunstwerken die gemaakt waren door de bezoekers, ook werden
Oud Hollandse spelletjes afgeleverd en uiteindelijk waren we klaar voor het 2 jarig jubileum.

Het was een mooie zonnige dag , dus beter konden we het niet treffen.

Wat waren we verrast door de grote opkomst, het was overweldigend; Er werd koffie en thee met
heerlijk gebak geserveerd en al gauw moesten er nog 2 grote taarten bijgehaald worden, omdat de
bezoekers bleven binnenkomen. Er werd gezellig bijgepraat en je ervaarde opnieuw hoe hecht deze
groep mensen met elkaar zijn geworden. Ook werden er spelletjes gedaan, gebiljart en gesjoeld .

Het koor ‘Con Amore’ met
begeleiding was inmiddels uit
Rotterdam aangekomen en gaf om
11.30 een schitterend optreden.
Het was prachtig om te zien wat
muziek met deze groep mensen
doet, en ook van onze kant was er
veel enthousiasme.

Daarna was het tijd voor de lunch; Huib
heeft zich opnieuw overtroffen met verruk-
kelijke salades, Margot (de dochter van
Edith v.d. Zalm) maakte heerlijke warme
snacks en er waren Franse kaasjes en stok-
brood.

Er waren ook aardig wat gasten aanwezig,
zoals onze oprichter Jan Bouma, het bijna

s voltallige bestuur, een medewerkster uit
Erasmus MC, Ria van Haaff van Welzijn Hoeksche Waard, en natuurlijk het koor ‘Con Amore’.

Al met al een zeer geslaagd feest en ’s middags na de thee met het overgebleven gebak te hebben
genuttigd, zijn we allen met een voldaan gevoel naar huis gegaan.
(Christien Oostveen)



Nieuws van het derde kwartaal

Vrijdag 15 juli maakten we een Odense uitstap-
je naar Klein Profijt, dat dit jaar 100 jaar
bestaat. Er was een tentoonstelling over de veel-
bewogen geschiedenis van Klein Profijt; Dit was
eerst een zalmvisserij, daarna boerderij,
vakantieverblijf en sinds 1995 natuurbezoeker-
scentrum. We hebben er heerlijk gewandeld en
voor wie wilde, zorgde Huib voor lekkere lunch-
pakketjes.

Het geheugeninloopspreekuur vond plaats op vrijdag 22 juli, 26 augustus en 16 september;

Men kon terecht met vragen over het geheugen of andere klachten zoals concentratieproblemen of
somberheid. Er kon er ook een kleine test worden afgenomen en de gesprekken werden afgerond met
een vrijblijvend advies.

Vrijdag 5 augustus 2016 kwam Henrike, vrijwilliger van de bibliotheek, ons een verhaal vertellen
over hoe het vroeger was om op vakantie te gaan. Veel mensen konden helemaal niet op vakantie, daar
was geen geld voor. Kinderen logeerden in de zomervakantie wel bij ooms en tantes, en als je dan geluk
had was dat een aardig eindje van huis op de boerderij of dichtbij het strand! Maar eerst moest het hele
eind nog vaak achter op de fiets van vader of moeder worden afgelegd..... Met je voeten in de fietstas-
sen. Op de terugweg was je dan vaak zo moe dat het een hele toer was om niet in slaap te vallen en op
de bagagedrager te blijven zitten. Gelukkig kon je je goed vasthouden aan je paps of mams!

Later raakte het kamperen in zwang. Heerlijk een weekje in de buitenlucht bivakkeren. Alles werd
buiten gedaan. Niet te geloven hoeveel spullen je daarvoor nog nodig had en wat er dan allemaal in, op
en aan het kleine autootje werd gestouwd.

De echte mazzelaars gingen met hun ouders op vakantie naar de bergen in Duitsland of Oostenrijk.
Veel later, in de jaren 70, was Spanje een veel bezocht toeristenland.

Ook werd er verteld over de heer Dirk van den Broek, die een compleet vakantiepension opkocht in
Italié aan het Lago Maggiore. Hele gezinnen konden daar na een jaar noest zegeltjes sparen die werden
uitgegeven bij de boodschappen die werden gedaan in de supermarkten van Dirk van den Broek een
weekje naar het buitenland. Nou ja, buitenland, het eten dat er werd geserveerd - Hollandsche prak,
compleet met appelmoes uit blik - kwam gewoon uit de supermarkt van Dirk. Zo is het reisbureau D-
Reizen ontstaan.

Het verhaal heeft bij onze bezoekers veel mooie herinneringen over hun vakanties en zomers losge-
maakt. Het was fijn naar elkaars herinneringen te luisteren en te ontdekken dat er hier en daar opval-
lend veel gelijkenis was.

Na dit avontuur kwam op diezelfde middag Mieke Wieringa ons vertellen over de Stichting 4 Het
Leven, door haar en kennissen/vrienden opgezet in Utrecht. Het doel van de stichting is om mensen die
niet meer naar het theater kunnen vanwege het vervoer of een lichamelijke beperking weer te laten ge-
nieten van theaterbezoek, een concert of een voorstelling.

Het werkt als volgt. De stichting maakt een programma bekend van theatervoorstellingen en concerten.
Dan kun je je, als je lid bent, opgeven voor een voorstelling of concert. De stichting regelt vervolgens het
vervoer en de (reservering van) de zitplaatsen in het theater. Op de afgesproken dag en tijdstip word je
opgehaald door de vrijwilliger die het vervoer naar het theater verzorgt. Je wordt zo dicht mogelijk voor
de deur van het theater afgezet. Vooraf wordt een kopje koffie gedronken, waarna wordt genoten van
de voorstelling naar keuze. Je betaalt het entreeticket, het kopje koffie en een afgesproken prijs voor
het vervoer aan de chauffeur/vrijwilliger.

In Barendrecht draait het concept nu ook, en achter de schermen wordt er aan gewerkt om het project
op te zetten binnen de Hoeksche Waard. Mieke heeft in ieder geval kunnen constateren dat er binnen
het Odensehuis wel zeker belangstelling voor is. Wordt vervolgd; Ria zal ons op de hoogte houden.
(Anja Gerritse)




Wat hebben we allemaal genoten van het vaartochtje in de Biesbosch
op vrijdag 19 augustus!

De weergoden waren ons deze dag goed gezind; Het was niet te warm

en niet te koud. Geen felle zon; af en toe een licht briesje en de regend-
ruppels hebben gewacht met vallen tot het eind van de middag, toen
we weer allemaal thuis waren.

Bezoekers, vrijwilligers en meegekomen familie en vrienden ver-
zamelden zich op het terras van het restaurant van het

Bezoekerscentrum Biesbosch, waar wij genoten van een heerlijk
kopje koffie en het prachtige uitzicht op het water en het land met
bossages aan de overkant. Het was er gezellig druk met sportieve
kanoérs en mensen die in fluisterbootjes picknicktochtjes maakten.

Onze fluisterboot is rond rond 12:00 uur afgevaren voor de tocht. De schipper vertelde ons over het
ontstaan van De Bieschbosch, het ontstaan van het Nationaal Park, de voorkomende plant- en dier-
soorten en het gebruik van en de invloed van de mens op het gebied door de eeuwen.

Nadat wij ongeveer rond 13:00 uur weer voet aan wal zetten genoten wij in op het terras van een
heerlijke lunch naar keuze.
Het is een leerzame, gezellige en ongedwongen dag geworden die maar weer eens bewijst dat het goed

(Anja Gerritse)



Vrijdag 2 september - Landelijke coérdinatoren te gast in de Hoeksche Waard

9 Codrdinatoren van Odensehuizen elders in Nederland waren te gast bij ons. Zij vergaderden in de
blauwe kamer en sloten aan bij de lunch. Allen waren erg enthousiast over hoe ons Odensehuis er uit
zag en tot nu toe draaide. Het is iedere keer weer leuk om indrukken van andere Odensehuizen op te
doen, naast het zinvol afstemmen met elkaar. De codrdinatoren komen 2 x per jaar bij elkaar om in-
houdelijke zaken te bespreken en van elkaars ervaringen te kunnen leren. Op 7 oktober is er een eerste
landelijke congres voor de Odensehuizen, waarbij het digitale platform voor alle Odensehuizen in
Nederland wordt gepubliceerd. Hierop staan alle voordeuren van de Odensehuizen, met bezoekers.
Als u hierop klikt, komt u automatisch op de eigen website van ieders Odensehuis. Na 7 oktober kunt
u hierop een kijkje nemen. (Ria Los)

Dinsdag 13 september

Gezamelijke maaltijd i.s.m. het Alzheimertrefpunt

Het Alzheimer trefpunt opent altijd de 2e dinsdag van september met een
gezellige lunch. Ditmaal had men contact gezocht met het Odensehuis om
dit met elkaar te doen. Leerlingen van het Actief College waren aanwezig om
hand en span-diensten te verlenen en met de bezoekers in gesprek te gaan.
Mede dankzij de professionele inzet van onze nieuwe vrijwilliger Jurian,
zagen de verrukkelijke gerechten en het dessert er uit zoals men in een een
5-sterren restaurant verwachten zou! Na de lunch sloten we aan bij de kring,
waarbij favoriete muziek gespeeld werd.

Woensdag 21 september vertrokken we in het kader van Wereld
Alzheimer Dag met het veer “De Otter” vanaf de

Havendam voor een wandeling in de Rhoonse Grienden en lunch bij
restaurant Abel. Het prachtige weer stelde ons in staat de lunch buiten
op het terras te nuttigen. Zo genoten we niet alleen van de gezonde
buitenlucht maar ook van een verscheidenheid aan bijzonder goed ver-
zorgde gerechten, al naar keuze. Zachtjes uitgedrukt bleef er voor de
geplande wandeling niet veel tijd over; Dit heeft onze pret echter op
geen enkele manier mogen drukken en met een gevoel als van vakan-
tiegangers, grappend over de spierpijn die we wellicht van onze tocht
over zouden kunnen houden, maakten we de overtocht terug naar
Oud Beijerland.




Met de aanvang van de “Week van de Eenzaamheid”
sloten we vrijdag 23 september aan bij de Winterkost-
dag van de Beijerkorf. Bijgestaan door onze Jurian
zorgden de dames van het Winterkost Team voor een ver-
rukkelijke stamppot andijvie en een heerlijk dessert. Voor |
en na de maaltijd hebben we uit volle borst meegezongen
met de vertegenwoordigers van het Shantykoor Hoeksche
Waard, die een geweldig optreden gaven. Onze bezoekers §
hebben volop genoten van de uitstekende organisatie en
goede zorgen van het Winterkost Team (waaronder ook
onze eigen Ellen Stok), die een dikke pluim verdiend
hebben!

Eveneens in het kader van de “Week van de Eenzaamheid”, en i.s.m.
Judith Bouwmeester van de GGD gingen we met elkaar naar de film
“Florence Foster Jenkins” in Lantaren Venster te Rotterdam. Voor
deze gelegenheid was de bedoeling dat deelnemers ook iemand
anders mee konden nemen, die een uitstapje goed zou kunnen ge-
bruiken. De film, met in de hoofdrollen Meryl Streep en Hugh Grant,
gaat over het waargebeurde verhaal van de New Yorkse erfgename
die er alles aan deed, om haar droom, een groots zangeres te worden
uit te laten komen. De stem in haar hoofd was prachtig, maar voor an-
deren klonk het vreselijk vals. Haar echtgenoot was vast besloten
haar tegen de waarheid te beschermen.

Deze activiteit werd aangeboden door Het Odensehuis in samenwerking met ‘Comfort Touring
Oud-Beijerland’ en GGD Zuid-Holland Zuid (Dienst Gezondheid & Jeugd). Ook ‘Lantaren Venster’ heeft
creatieve oplossingen aangedragen om dit mogelijk te maken.

_ | We vonden het een geweldige

FLORENCE film en hebben veel gelachen.
Jli%sg&lg Na afloop lekkere soep,
i broodjes en koffie/ thee toe.

De mooie bus bracht ons weer
veilig thuis. Dank aan GGD, de
bus, Lantaren Venster, wet-
houder Ina van der Werf die
ons uit kwam zwaaien, en alle
bezoekers en introducés!

Queen of the Night, Aria




Mantelzorgers
Ook dit kwartaal kwamen de gesprekgroepen voor mantelzorgers volop bijeen,

evenals een gespreksgroep voor lotgenoten op 12 augustus.
De mantelzorgers ontmoetten elkaar op vrijdag 8 juli, dinsdag 26 juli, dinsdag 30
augustus, vrijdag 9 september en dinsdag 27 september;

De thema mantelzorggroep hield zich 30 augustus bezig met het thema “Als Opname In Zicht
Komt”; De verzorging van iemand met dementie wordt vaak zwaarder naarmate de ziekte
vordert. Zeker als de partener na verloop van tijd 24 uur per dag zorg en aandacht nodig heeft.
Opname in een verpleeghuis, of particuliere thuiszorg is dan een alternatief, maar een hele
moeilijke beslissing. Het is een ingrijpende gebeurtenis, voor zowel de persoon met dementie,
als voor de familie. Met elkaar verkenden we de mogelijkheden. Hoe doe je dat dan. Hoe vind
je een goede plek voor je dierbare? Wat is de beste tijd om dit moeilijke besluit te nemen? Is er
een 'warme overdracht'? Met elkaar bespraken we de mogelijkheden.

Afscheid van Jan Willem en Hendrien
Lieve mensen van het Odensehuis: Ria, Jan, gastvrouwen en -heren
en bezoekers,

Zoals jullie misschien al gehoord hebben zullen Jan Willem en ik in de-
cember verhuizen van Mijnsheerenland naar Driebergen-Rijsenburg.
Dat is een hele stap voor ons allebei, we hebben in Mijnsheerenland 28
gelukkige jaren gehad, en in totaal 42 jaar in de Hoeksche Waard ge-
woond. De laatste twee jaar hebben we vanaf de start een warme ont-
moetingsplek gevonden in het Odensehuis. We voelden ons er thuis,
soms dronken we alleen even een kopje koffie, maar vaker waren we er
vele uren. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, we hebben samen
gelachen, en een enkele keer gehuild.

Het is dan ook met pijn en moeite dat we afscheid van
jullie gaan nemen. Er wacht ons een mooie plek, waar
nog het nodige aan gedaan moet worden, maar we
verheugen ons er op samen nog te gaan genieten van
de nabijheid van onze jongste dochter en haar gezin
(op loopafstand!), en van de bossen. Ook zitten we
een klein stapje dichter bij Assen, waar onze andere
dochter woont met haar partner en diens kinderen.
In ons hart nemen we jullie allemaal mee, en

- bedanken jullie voor de mooie tijd die we met jullie
™" doorbrachten. Uit het oog, maar niet uit het hart!

Jan Willem, Hendrien en Quinta

Op 18 augustus is Jan van der Zijden overleden. Hij genoot in het
Odensehuis enorm van het samen muziek maken bij de klankschalen
concerten. Wij wensen Corrie en de kinderen sterkte.




De Schatkist van Het Leven
Kunstzinnige coaches Martine Romer en Connie Toet gingen op dinsdag 12 juli,
9 augustus en 13 september met de bezoekers aan het werk rondom een thema.

Dinsdag 12 juli stond in het teken van het

“360 Verhalenspel”; Martine las voor- en achteraf een paar
toepasselijke citaten voor van Paulo Coelho over het leven.
Bij het spel draaiden we aan de slinger en daarna gooiden
we met de dobbelsteen om de leeftijdsfase te bepalen.
Ook had Connie kleine, vierkanten tekenpapiertjes ge-
maakt en er waren potloden en vetkrijt. De bedoeling was &
om tekeningen te maken naar aanleiding van de verhalen
van de ander en daarna deze tekeningen te geven aan die
verteller, als herinnering.

Ondertussen had vooral Martine tekeningen gemaakt voor de mensen. De tekeningen die de verteller
kreeg, riepen een glimlach op en erkenning van de eigen ervaringen. Het was een ontspannen bijeen-
komst waarbij veel mooie verhalen loskwamen. Door het verhalenspel werden er nieuwe onderwer-
pen ter sprake gebracht er leerden we elkaar beter kennen door onze levenservaringen te delen.

Het thema voor 9 augustus was “Zomer in je Bol”, waarvoor we aan de slag gingen met nat-op-nat
schilderen;

Connie had zoals gebruikelijk een mooie tafelversiering opgezet in zomerkleuren, schelpen en
kaarten van zonnebloemen, strand en vlinders. Vandaag gingen we aan de slag met nat-op-nat schil-
deren. Martine had een geplastificeerde collage gemaakt van teksten en beelden met een zomers
thema. Dit was een mooi aanknopingspunt voor gesprekjes met mensen bij de koffie.

De aanwezigheid van de kleinkinderen van Christine, die ook enthousiast aan de slag gingen, gaf een
extra mooie dimensie aan wat er gebeurde.

Voor de afronding van het project De Schatkist van het
Leven, en bijzonder toepasselijk, stond dinsdag 13 sep-
tember het thema “Oogst” op het programma. Het idee
was, dat de mensen die nog geen doos (schatkist) hadden
gemaakt, dat alsnog zouden kunnen doen. De mensen die
al wel een doos hadden, werd gevraagd om deze mee naar
huis te nemen, zodat er weer wat ruimte in de kast zou
komen. De mensen die al een doos hadden, konden een
collage maken, die geplastificeerd werd door Martine.
Zoals gebruikelijk had Connie weer een mooie setting op
de tafel gemaakt van lappen en voorwerpen die met het
thema Oogst te maken hadden.
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Connie startte met een prachtig gedicht van Hein Stufkens: Voor een hovenier. Dat viel in goede
aarde. “lk zal zaaien, ik zal oogsten...” Het thema “Oogst” werd daardoor in een ruimer perspectief
geplaatst; de oogst aan ervaringen van dit jaar of terugkijkend naar de eigen levenservaringen over
nog langere periodes.

Afscheid van het project van de schatkist

Met plezier kijken we terug naar het afgelopen jaar,
waarin het project van ‘de Schatkist van het leven’ ons
mooie verhalen en ‘schatten’ heeft gebracht. Er werd veel
zorg besteed aan de ‘seizoenstafel’ waarop altijd een
prachtig sfeerbeeld van het seizoen werd weergegeven.
Vaak was er een gedicht en mooie bijpassende muziek.

Er werd een eigen ‘schatkist’ gemaakt en o.a. geschilderd,
een kaars versierd met bijenwas, getekend, een mooi edel-
steentje in een eigen gevilt bolletje gemaakt, een lentege-
dicht, een vriendenboekje en gewerkt aan het tentoonstel-
len van de ‘schatten’.

Het is nu helaas tijd om te stoppen met dit project en te
kijken naar andere creatieve mogelijkheden.

Martine en Connie, wij zijn blij met wat jullie ons hebben
gegeven en wensen jullie veel succes met jullie verdere
werkzaamheden. Wie weet zien we jullie nog wel eens
terug.

Ria Los

Uit het foto album van een jaar Schatkist:
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Mijn naam is Jurian de Jong, ik ben 22 jaar oud en ik ben

—

%gg) geboren in Dordrecht. Inmiddels woon ik al een aantal
k{fx maanden in Oud-Beijerland, bij mijn vriendin, haar
vrijwluug‘?]/% broertje en mijn schoonmoeder. Sinds dinsdag 6 septem-

ber ben ik actief in het Odensehuis als vrijwilliger.

Hoe ik bij het Odensehuis terecht gekomen ben?

Al sinds ik 5 jaar oud ben was ik al erg geinteresseerd in koken. Vaak stond ik dan ook bij mijn
moeder in de keuken te helpen met van alles, aardappels schillen, uien snijden, noem het allemaal
maar op, als 't met koken te maken vond ik het leuk. Vanaf m’n 13e jaar begon ik dan ook als af-
wasser en hulpkok in een culinair restaurant dat graag een Michelin ster op zijn naam wilde
hebben. Na het afronden van mijn VMBO opleiding, waar ik dus ook al een vooropleiding heb
gedaan voor het werken in de horeca, ben ik begonnen aan de koksopleiding. Deze opleiding zou 4
jaar duren, maar door het harde werken en alle kennis die ik heb opgedaan, kon ik deze opleiding
al afronden in 3 jaar tijd. Vervolgens ben ik na mijn opleiding als zelfstandig werkend kok in
diverse bedrijven aan de slag gegaan, waarna ik al snel de functie souschef in mijn schoot
geworpen kreeg. Met veel plezier heb ik dus vanaf mijn 13e in de horeca gewerkt. Toch werd het
werken in de horeca mij een beetje teveel en ik ben er dus niet heel lang geleden mee gestopt.

Ik hoor u denken “... wat heeft de horeca nou met het Odensehuis te maken... ”

Nou, het zit dus zo: De zorg heb ik ook al heel lang leuk gevonden. Mijn moeder werkt ook al jaren
in de zorg en de verhalen waar ze altijd mee thuis kwam waren altijd heel bijzonder en boeiend.
Dat is niet het enige wat mij doet prikkelen te gaan werken in de zorg. Het feit dat je wat kan
betekenen voor anderen, vind ik het mooiste wat er is!

Buiten dit (wat ik nooit had durven dromen) is dat ik bij
het Odensehuis dus ook zo nu en dan echt iets super-
leuks kan koken. Het werken als vrijwilliger in het
Odensehuis is dus een hele mooie tussenstap om daad-
werkelijk de zorg in te gaan. En mezelf eventueel nog
om te scholen tot verzorgende. Tevens vind ik het
onderwerp dementie ook erg interessant en in het
Odensehuis kan ik daarover ook erg veel leren. Buiten
dit alles heb ik het ook echt super naar m’n zin. Ik hoop
me nog lange tijd vol te kunnen inzetten voor het
Odensehuis. Ik hoop dat iedereen die dit leest een
beter beeld van mij krijgt en wil u bedanken voor het
lezen van mijn stukje in de nieuwsbrief!

Tip van de redactie: Lees hier over het project van Jurian’s schoonmoeder: http://www.ietsterugdoen.nl/



http://www.ietsterugdoen.nl/
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Dementie is een ingrijpende ziekte die veel
verschijningsvormen kent. Wanneer je
hoort dat iemand in je omgeving dementie
heeft, is de kans groot dat je niet precies
weet wat de ziekte inhoudt. Misschien vind
je het daarom lastig om iemand met
dementie te benaderen. Onderstaande tips
helpen je om ‘dementievriendelijk’ te
worden. Zo weet je voortaan beter hoe je
omgaat met iemand met dementie en neem
je mantelzorgers een klein beetje zorg uit
handen.

Tip 1: Zoek informatie

Dementie is een ingewikkelde ziekte, er
bestaan wel 50 verschillende vormen. Het
verloop van de ziekte verschilt per vorm en per
persoon. Informeer daarom gerust welke vorm
van dementie iemand heeft, lees je in en vraag
aan degene die dichtbij staat wat de invloed
van de ziekte is op hun dagelijks leven. Wat
betekent de ziekte voor hen?

Weet je nog weinig over dementie? Bestel dan
op https://dementie.nl/brochure de gratis
brochure Dementie? En nu? Hierin wordt
antwoord gegeven op veelgestelde vragen
over dementie.

Tip 2: Kijk wat nog wel kan en lukt
Dementie zorgt ervoor dat iemand langzaam-
aan vaardigheden verliest. Dingen die iemand
dagelijks deed, lukken op den duur niet meer.
Sommige activiteiten worden daardoor te
moeilijk. Maar er zijn altijd mogelijkheden.
Vraag daarom wat er nog wél kan.

Bel de Alzheimertelefoon
0800 - 5088
Dagelijks bereikbaar

Wat vindt degene met dementie leuk? Ook
hele simpele activiteiten zoals een rondje
wandelen of een liedje zingen kunnen plezier
geven. En als jij iets gaat doen met degene
met dementie, kan de mantelzorger even iets
voor zichzelf doen.

Kijk op https://dementie.nl/informatie-en-
tips/gezamenlijke-activiteiten-voor-mensen-
met-dementie voor inspiratie voor activiteiten.

Tip 3: Wees je bewust van je lichaamstaal
Mensen met dementie voelen vaak veel meer
aan dan je denkt. Zeker in een later stadium
van de ziekte, spelen aanraken en gevoel een
veel belangrijkere rol dan (de betekenis

van) woorden. Let daarom op je lichaamstaal
en de toon waarop je praat. Lees meer tips op
https://dementie.nl/informatie-en-tips/het-
benaderen-van-iemand-met-dementie

Tip 4: Maak contact

lemand met dementie zal op den duur meer
moeite krijgen met het volgen van een
gesprek. Hou daar rekening mee als je met
iemand praat. Maak oogcontact als je iets
vraagt en stel één vraag per keer.

Let goed op iemands reactie, begrijpt degene
wat je bedoelt? In een later stadium van de
ziekte kan het nodig zijn om kortere zinnen en
eenvoudigere woorden te gebruiken.

Bekijk ook de training GOED omgaan met
dementie op www.samendementevriendelijk.nl
voor meer tips om contact te maken met
iemand met dementie.

http://www.dementie.nl
info@dementie.nl
twitter: @alzheimernl

Let op: Voor werkende links uit dit artikel klik hier:
https://dementie.nl/brochure, https://dementie.nl/informatie-entips/gezamenlijke-activiteiten-voor-mensenmet-

Tip 5: Ga mee in het gesprek

Dementie kan ervoor zorgen dat iemand zich
dingen verkeerd herinnert. Als iemand iets
vertelt, kan het daardoor lijken of iemand liegt.
Of diegene kan jou beschuldigen van liegen.
Uiteraard is dit niet de intentie, maar een
gevolg van het verliezen van grip op het
geheugen.

Benadruk daarom nooit dat het niet klopt wat
iemand zegt. Ga mee in het gesprek en
probeer het een duwtje in de juiste richting te
geven. Mocht het gesprek uit de hand dreigen
te lopen, probeer dan van onderwerp te
veranderen. Lees meer over communiceren
met iemand met dementie op
https://dementie.nl/informatie-en-
tips/communiceren-het-beginstadium-van-
dementie

Tip 6: Blijf geduldig

Misschien wel de belangrijkste tip die we je
kunnen geven: heb geduld. Dingen gaan nu
eenmaal trager bij iemand met dementie.
Grote kans ook dat je meerdere malen
dezelfde vraag krijgt omdat diegene is
vergeten dat je die vraag al hebt beantwoord.
Probeer je hier niet aan te ergeren en geef
geduldig nogmaals antwoord. Zorg voor rust
en creéer zoveel mogelijk duidelijkheid. Het
leven is voor iemand met dementie al
verwarrend genoeg.

Meer weten?

Wil je meer weten over dementie? Ga dan
naar www.dementie.nl. Op deze website vind
je veel informatie over (omgaan met)
dementie.

dementie, https://dementie.nl/informatie-en-tips/hetbenaderen-van-iemand-met-dementie,

www.samendementevriendelijk.nl, https://dementie.nl/informatie-entips/communiceren-het-beginstadium-

vandementie , www.dementie.nl



https://dementie.nl/brochure
https://dementie.nl/informatie-entips/gezamenlijke-activiteiten-voor-mensenmet-dementie
https://dementie.nl/informatie-entips/gezamenlijke-activiteiten-voor-mensenmet-dementie
https://dementie.nl/informatie-en-tips/hetbenaderen-van-iemand-met-dementie
http://www.samendementevriendelijk.nl/
https://dementie.nl/informatie-entips/communiceren-het-beginstadium-vandementie
https://dementie.nl/informatie-entips/communiceren-het-beginstadium-vandementie
http://www.dementie.nl/
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Sociale activiteiten vertragen symptomen
van Alzheimer

Sociale en mentale activiteiten kunnen de zichtbare symptomen
van Alzheimer vertragen.

Dat blijkt donderdag uit een onderzoek van de Harvard Medical School in Massachusetts.

Alzheimer kan door de activiteiten echter niet voorkomen of genezen worden. De activiteiten die in
het onderzoek werden gedaan onder 186 proefpersonen met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar be-
stonden uit een nieuwe taal leren, moeilijke puzzels doen en sociale interactie.

Deze activiteiten laten de gezonde delen van het brein langer onaangetast door de ziekte. Dezelfde ac-
tiviteiten kunnen in het brein ook een soort reserves aanmaken die kunnen functioneren als alzheimer
het brein aantast.

Het alzheimereiwit dat de ziekte veroorzaakt kan echter nog niet worden bestreden. Daar is ook nog
geen medicijn voor.

Volgens dokter Keith Johnson blijkt uit het onderzoek dat de symptomen mogelijk een of twee jaar ver-
traagd kunnen worden, wat "groots nieuws" is voor mensen met alzheimer, aangezien er nog weinig is
dat alzheimerpatiénten kunnen doen om met hun ziekte om te gaan.

Vooruitblik op oktober, en warm aanbevolen:
“Zwarte Gaten & Losse Eindjes”

Deze bijzondere voorstelling nu in de Hoeksche Waard. 7
Zwarte gaten & losse eindjes is een solo voorstelling van oA -~ Voorstelling

A y 1N
W,
3 /jfr]. “ oA X4

Marjolein Baars, waarin de verschijnselen van dementie
vanuit verschillende perspectieven wordt belicht; Vanuit de
helikoptervieuw, vanuit 'erin zitten' vanuit het familie- en
het werkperspectief. Het verhaal gaat over een moeder
met dementie, haar dochter, een verzorgende en een
onderzoekster. Alle rollen worden gespeeld door Marjolein
Baars, die op indringende wijze zichtbaar maakt, hoe de
moeder haar greep op ruimte, materie en tijd kwijt raakt en
hoeveel moeite het de dochter kost om daarmee om te
gaan.

De voorstelling is ontstaan n.a.v. de trainingen ‘Van Kunst
naar Kunde’, die De Stichting Koffer sinds 2005 geeft aan
personeel en familie van mensen met dementie.

Aanvang 19.30 uur. Na afloop houdt Marjolein nog een
gesprek met de bezoekers in de zaal. Kaarten 4 7,50

verkrijgbaar bij het Odensehuis en aan de zaal. (Vanaf 1 ok- etk e
i Cultureel Centrum “De Vijf Schelpen” | Woensdag 26 oktober 2016
tOber)- MaX|maa| 60 personen. Laan van Westmolen 117, 3271 BJ Mijnsheerenland | aanvang 19:30, zaal open 19:00

Kaarten € 7,50 verkrijgbaar bij Odensehuis Hoeksche Waard vanaf 1 oktober,
en 26 oktober kaartverkoop bij de zaal; (Maximum 60 personen)

http://www.destichtingkoffer.nl/



http://www.destichtingkoffer.nl/

